
Geachte avonturier,  

 

Je gaat een bijzonder avontuur tegemoet. Niemand minder dan de burgemeester van Oudewater is spoorloos 
verdwenen. Het onderstaande verhaal geeft een goede indicatie van wat er ongeveer gebeurd is. Maar pas op… 
voor je deze tocht begint, onthoud de belangrijkste regels: 

- Neem een goed opgeladen telefoon mee, en installeer de app Actionbound. 

- Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van je avontuur aanwezig bent op de startlocatie. Dit is het 
Toeristisch Informatiepunt Oudewater op de Leeuweringerstraat 10 te Oudewater. 

- Zorg voor wat proviant voor onderweg, want van een avontuur kan je honger en dorst krijgen. 

- Het avontuur duurt ongeveer een uur. De startlocatie is tevens de eindlocatie. 

- De kosten voor dit avontuur bedragen 5 euro per blacklight zaklamp. Wilt u twee zaklampen mee voor 
extra zicht dan bent u 2x 5 euro kwijt. Er geldt een maximum van 3 zaklampen per groep. 

- De zaklamp levert u na het avontuur weer in. Als u de tocht levend heeft afgelegd is er een kleine 
smakelijke verrassing voor de kleine avonturiers. 

- Voor de kleine avonturiers kan het spannende elementen bevatten.  

- De karakters die je tegenkomt zijn alleen te zien op je telefoon. 

- Een pen of potlood is tevens cruciaal voor de tocht. 

- Ben je met een groep, maak dan evt gebruik van een geluidsboxje. 

- Wil je een spannende actiefoto plaatsen op social media? Vergeet niet de TIP Oudewater erin te 
taggen en Mark Your Event. 

 

 

Het was een donkere en duistere nacht. Terwijl iedereen al naar bed was 
gegaan, brandden er diverse kaarsen nog in de werkkamer van de 
burgemeester. Er zal vast wel weer tot laat worden doorgewerkt, dacht de 
dienstmeid. Toen haar diensttijd erop zat en het al aarde donker was buiten 
wilde ze zich afmelden. Ze klopte op de deur, maar geen reactie. 
 
Ze klopte nogmaals op de deur, nu wat harder…echter nog geen geluid te 
horen in de kamer ernaast. Ze legde haar oor tegen de deur en hoorde wel een 
zachte tik en een geluid die ze niet kon thuisbrengen. Ze pakte de deurklink en 
deed hem langzaam open… 
Door een openstaande raam werd de deur in een ruk opengeslagen. Door 
diezelfde wind werden alle kaarsen in de kamer direct gedoofd. Papieren vlogen 
op vanaf het bureau en daar aan de stoel zag ze iets bungelen. Toen ze 
dichterbij kwam zag ze wat het was…. 

 
Slechts een enkel kaarsje gaf nog wat laatste licht in de ruimte.  
De ambtsketen van de stoel bungelde heen en weer. 

  
Nergens een teken van de burgemeester… 

 

 

Je avontuur staat op het punt om te beginnen. 
 
Succes en sterkte met je zoektocht naar de verdwijning van de burgemeester.  


